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Datum: ____/____/______  Online advies nr. 465 
 

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:   

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Je kan vooruit 

“Altijd  is er een kracht die je verder zal brengen  in je  leven. Deze kracht, moet je 

weten,  komt  uit  het  Goddelijke.  De  kracht  uit  het  Goddelijke  verdeelt  zich  in 

verschillende  energieën.  Deze  energieën  nemen  toe  in  ieder mens  die  zichzelf 

probeert te zijn.  

Wanneer je probeert jezelf te zijn, dan krijg je kracht, dat is zo. Wanneer je dus in 

je eigen  leven gaat staan en geloven, dan  is er zoiets als een dynamo die  in gang 

schiet en dan word je verder geduwd. Want wanneer je in je eigen leven durft te 

staan, begin je te zien wat je kan en wat je niet kan en daar kan je een heel grote 

vreugde uit putten. Wanneer je in je eigen leven durft te staan, kan je vooruit.  

Leg dus nooit de  schuld bij  iemand  anders  van het  feit dat  je bijvoorbeeld niet 

vooruit kan in je leven. Kijk naar je eigen leven en probeer een oplossing te zoeken 

voor je eigen problemen en doe het op je eigen manier.  

Wanneer je dit doet, kan je natuurlijk fouten maken, maar dit is niet erg, want uit 

fouten kan  je  leren en op die manier ga  je vlugger vooruit dan wanneer  je niets 

had gedaan.” 

 

Meester Morya 

 

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Bezinning 4: Zoeken en vinden” 

 (uit hoofdstuk 3: ‘Je wordt gedragen naar vernieuwing’) © Mayil.com 
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